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Een geliefde zijn
door Arie van der Stoep

Lang niet alles was in orde bij de Kolossenzen. Toch noemde Paulus hen: ‘Uitverkorenen’,

‘heiligen’. Kun je je dat voorstellen? (*) En nog iets. Hij noemde hen ook ‘geliefden’ - geliefden

van God (1). En niet alleen van God.

We kennen de woorden van Jezus: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon

gegeven heeft, ... (2). Wat een overstromende liefde! Alleen al om die reden kon Paulus de Kolossenzen

met recht ‘geliefden’ noemen. Maar om nog iets.

Paulus had ook zelf een grote liefde voor de mensen aan wie hij het Evangelie had verkondigd. Hij had

voor hen geleden en offers gebracht (3). Waar kwam die liefde vandaan?

Compleet

Het antwoord is: die had een bron. Die bron was: de liefde waarmee God van hemzelf hield (4). Dat is

niet alleen een heerlijke ervaring of wetenschap, maar, als het goed is, doet die iets in je: die verandert

je hart. Je gaat de mensen om je heen anders zien. Namelijk door Gods ogen van liefde.

En wanneer je dan ook nog gedoopt wordt in de Heilige Geest, die je hart boordevol maakt van Gods

eigen liefde (5), dan kan het niet anders of de mensen om je heen ervaren die liefde. En je

medegelovigen worden je ‘broers en zusters’ (6). Dat is één van de grote dingen die Gods Geest in je

doet. Dat maakt deel uit van Gods werk van heiliging in je. Je gaat op Jezus lijken!

Tel daarbij op dat God Paulus een bediening als apostel had gegeven en de liefde van een apostel in

zijn hart had gelegd, en het beeld van de bron van Paulus’ liefde is compleet. Zo kon Paulus met grote

stelligheid en met heel zijn hart de Kolossenzen ‘geliefden’ noemen. Hoewel hij hen moest corrigeren.

Want ook dit kwam voort uit zijn grote liefde voor hen.

Wonder

God wil ook in mij doen wat ik uit mijzelf niet kan. Zodat anderen door mij heen zijn liefde zullen

ervaren. Zodat ik, waar nodig, zal vergeven en op een nieuwe wijze met hen zal omgaan. Zoals Jezus

deed (7). En zodat het karakter van de Vader ook door mij heen zichtbaar wordt.

Dan zal pas goed blijken hoeveel God van míj houdt (8). Dat ook ik een ‘uitverkoren geliefde’ ben, een

kind van God, ja, een zoon van God. Want een geliefde zoon van God zal Gods liefde openbaren.

Net als Jezus!

Uit de Bijbel:

(*) Lees: ‘God zál het doen!’ - Klik hier ... .

(1) Kolossenzen 3:12.

Tooi jezelf dan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, met diep gevoelde ontferming, daden van

goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld (deels eigen verwoording - AvdS).

https://tinyurl.com/ybwxtd99


(2) Johannes 3:16.

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem

gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

(3) Kolossenzen 1:24 + 2:1.

Thans verblijd ik mij over hetgeen ik terwille van jullie lijd, ...

Want ik stel er prijs op, dat jullie weten, wat een zware strijd ik te voeren heb voor jullie, ...

(4) Galaten 2:20b.

De Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven.

(5) Romeinen 5:5.

... omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, ...

(6) 1 Petrus 2:17.

Eert allen, hebt de broederschap lief, ...

(7) Kolossenzen 3:13-14.

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, ...; gelijk ook de Heer jullie vergeven heeft, doen jullie dan net zo.

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band van de volmaaktheid.

(8) 1 Johannes 4:19.

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
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